
Ier bluuf je kieke,  
en nog een andere reden voor bezoekers om te blijven plakken in De Meestoof  

Woensdag 8 oktober keek een grote groep leden van Sociëteit Contact zijn ogen uit 

bij het vele fraais in Museum De Meestoof in Sint-Annaland. In het voormalige 

gemeentehuis komen cultuur en historie op een prachtige manier samen en hebben 

kunstuitingen, tradities en gebruiken een fraai onderdak gevonden.  Maar, natuurlijk 

mocht voorzitter Louis van Paasschen naar goed gebruik deze tweede woensdag 

van de maand openen met een kort woordje. Daarin vermeldde hij ondermeer dat de 

vereniging afscheid had genomen van Jan en Annie Legierse, waarbij hij niet 

onvermeld liet Jan een spoedige revalidatie en herstel toe te wensen.  

 

 

Hierna vertelde gids Hans in het kort de geschiedenis van het streekmuseum.  

In die uiteenzetting kreeg het rode goud (meekrapplant en bijbehorende meestoof) 

een prominente plaats, maar na zijn uitnodiging aan ieder een passend plekje te 

zoeken in de oude schoolbanken van het gereconstrueerde klaslokaal kwam het 

historische verhaal echt op stoom. Eerst nog in woorden, maar later tijdens de 

rondwandeling binnen en buiten het museum werden de herinneringen aan vroeger 

tijden steeds levendiger.  



 

 

Naast de presentatie van een grote collectie boerengoed en burgerdracht, mocht ook 

de uitbeelding van vele ambachten in de Thoolse dorpen worden bewonderd. Van 

smid, schilder en timmerman tot brandweer en visser: in de ambachtenschuur kun je 

deze beroepen in al hun facetten ontmoeten. Ook de houten woning, na de 

watersnoodramp van 1953 door Noorwegen geschonken, biedt – zoveel jaren later – 

nog steeds een uniek kijkje in het leven anno jaren 50.  

Deze ochtend stelden leden van Contact met regelmaat vast dat de organisatoren  

Ad Smits en Frans van Engelen middenin de roos hadden geschoten met hun keuze 

voor dit Thoolse streekmuseum! Inderdaad: elke zaaltje en ruimte zorgde weer voor 

verrassingen waardoor ‘je blief kieke’. Dat daarmee de - voor dit 

programmaonderdeel - gereserveerde twee uren voorbij vlogen, spreekt voor 

zichzelf: heel wat leden van onze sociëteit waren geneigd nog even te blijven 

plakken (mogelijk ook een beetje door die Zeeuwse bolus waarmee de ochtend een 

smakelijke (en plakkerige) start kreeg). 

Een activiteit van Contact is nooit compleet zonder lunch. De organisatoren van 

vandaag hadden de keuze laten vallen op Brasserie De Zeester in Scherpenisse.  

 

 

Deze horecagelegenheid presenteert zichzelf als ‘een plek met uitzicht van 

Antwerpen tot aan de Zeelandbrug’. Het waarheidsgehalte daarvan konden we nog 

niet checken, wel weten we nu dat de consumpties uit de keuken van de Zeester 

gretig aftrek vinden bij de gasten. Misschien een reden voor leden van Contact om 

op een later moment nog eens deze brasserie te bezoeken en dan op het grote 

terras, met wijn of bier en een goed gevuld bord te genieten van al het moois  dat  

Zeeland biedt. En dat alles onder het motto: ‘Ier bluuf je kieke!’ 

Ad en Frans, bedankt voor de organisatie in oktober. 



Wij kijken nu uit naar het programma voor november. De informatie over dat bezoek 

aan Rotterdam is binnenkort op deze website na te lezen. 

Graag tot dan! 
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