
Sociëteit Contact en Social Klus: wij zijn er voor elkaar 

 

Hoe combineer je een vrijwilligersorganisatie die sociale cohesie en inclusie wil 
bevorderen met een oude stadsboerderij waar een prima lunch wordt uitgeserveerd? 
Op het eerste gezicht een onmogelijke klus, maar niet wanneer je die in handen legt 
van Walther Stroop en Gerard Backx. Deze heren slaagden erin ook in juni een mooie 
clubactiviteit te organiseren. 
 

 

Dokter Braberstraat 12 in Roosendaal: iets na 10.00 uur vraagt voorzitter Louis aandacht 
voor Gijs Bullens, uitvoerend bestuurder van Social Klus. Na het uitgebreide verhaal van Gijs 
in de daarop volgende twee uren weten wij nu dat Stichting Social Klus een 
welzijnsorganisatie is die sinds 2018 bewoners van de gemeente Roosendaal ondersteunt 
met de inzet van 393 vrijwilligers. De aangeboden diensten bestaan onder meer uit 
tuinonderhoud, klussen in/om huis en verhuizingen e.d. Maar ook voor digitale 
ondersteuning (leren internetten, hulp bij online formulieren, technische support e.d.) en 
zaken als maatjescontact of boodschappenhulp zijn Roosendalers met een hulpvraag bij 
Social Klus aan het juiste adres. 
Niet voor niets is het leidend motto hier “Alles is een sociale klus”! 
 
In 2019 kwam initiatiefnemer Gijs Bullens op het besluit om de stichting in Roosendaal op te 
starten. Samen met een groep van zo'n vijftien tot twintig vrijwilligers ging hij hier aan de slag 
om grote én kleine sociale klussen op te pakken voor mensen die dat zelf, om welke reden 
dan ook, niet (meer) kunnen. 
Gijs Bullens, zelf al jaren actief is als welzijnswerker, formuleerde het zijn aandachtig 
luisterend publiek als volgt "Wij hebben als organisatie twee doelen: het vergroten van de 
sociale cohesie en het bevorderen van de inclusie". "Oftewel: we zijn met z'n allen één 
maatschappij en we moeten elkaar helpen en daarin willen we iedereen betrekken."  
Vanuit dat idee verzamelde Bullens vanaf het begin een groep van vrijwilligers rond zich, 
waarmee hij allerlei soorten klussen op ging pakken. Soms hele praktische zaken, zoals 
tuinonderhoud en karweitjes in en rond de woning, maar ook sociale ondersteuning zoals 
een kopje koffie drinken en met mensen in gesprek gaan.  
Volgens Gijs Bullens wordt er verwacht van mensen dat ze steeds langer zelfstandig thuis 
blijven wonen, maar de faciliteiten daarvoor ontbreken. "Ook zien we een beweging dat een 
modaal inkomen steeds minder toereikend wordt om modaal te leven. Financiële problemen 
en eenzaamheid gaan hand in hand waardoor er op meerdere gebieden extra hulp nodig is." 
Gijs en zijn team probeert op een heel eigen, sociale wijze een helpende hand te bieden. 
"Het gaat niet alleen om de klus, maar ook om de vraag achter de vraag. Want, waarom kan 



die persoon het probleem zelf niet oplossen?" Misschien doordat iemand geen sociaal 
netwerk heeft óf kampt met financiële problemen. "Wanneer dan een professioneel bedrijf in 
wordt geschakeld, komen nog meer financiële problemen." 

 

 

 

In principe kan iedereen aankloppen bij stichting Social Klus. "Wij komen dan altijd even 
langs voor een kennismakingsgesprek en daarbij komen eigenlijk drie dingen aan bod: 
Waarom kan je het zelf niet? Is er een sociaal netwerk dat de klus op zou kunnen pakken? 
En is er financieel draagvlak voor de klus?" Heeft iemand echt geen cent te makken, dan kan 
de klus gratis opgepakt worden. Heeft iemand wel wat middelen, dan wordt er een kleine 
bijdrage gevraagd en is er voldoende geld maar willen professionele bedrijven de klus niet 
aannemen? Dan gaat de donatie omhoog. "Dat geld komt in onze Social spaarpot, waarmee 
we de armere mensen weer kunnen helpen."  
Het verhaal van Gijs Bullens bood voldoende aanleiding om op verschillende stellingen te 
reageren. Gijs wist met deze ochtend voor een interessant en geslaagd samenzijn te zorgen. 
Genoeg reden voor onze voorzitter om af te sluiten met een passend dankwoordje en de 
gebruikelijke fles wijn namens Sociëteit Contact.  
 
Natuurlijk is zo’n maandelijkse activiteit niet compleet zonder lunch. Voor deze keer hadden 
de organisatoren gekozen voor het Restaurant Ouderwetsch. Hier, verscholen achter een 
oude poort aan de Raadhuisstraat in een oude stadsboerderij was alle gelegenheid voor een 
gezellig gesprek en een smakelijke lunch. Ook bij die momenten en op dergelijke locaties is 
het goed de contacten met onze clubgenoten weer eens aan te halen. Sommige leden van 
Contact hadden deze keer daar niet de gelegenheid voor; probeer dus woensdag 9 juli vrij te 
houden. Die woensdag bent u (en natuurlijk ook uw introducé) van harte welkom op de 
jaarlijkse Tourtocht. 
Alle informatie hierover is na te lezen op onze website. 
Tot dan! 
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